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Met Lou Lou aan een touw 
door de gangen van de 
school. Meester Doede vond 
het goed  
Ik feliciteer de Sint Jozefschool en 
allen die erbij betrokken zijn met het 
100-jarig bestaan van deze markan-
te school. Deze school, dit gebouw, 
is de laatste tastbare herinnering 
aan de emancipatie van onze Volen-
dammer gemeenschap. Ik hoop dat 
het gebouw nog minstens een eeuw 
mag blijven bestaan. Ik vertelde 19 
maart jl. tegen een paar leeftijd-
genoten dat we vroeger op die dag 
vrij van school hadden. Onze school 
heette de Sint Jozefschool en op 19 
maart vierden we zijn feest. De Sint 
Jozefschool A (meester Mol) stond 
aan de Edammerweg. Deze school is 
gesloopt en opgegaan in de Blokw-
here. ‘Het was geen blijvertje’.  
Ik herinner me de Jozefschool als een 
prettige school. Al mijn broers zaten op 
deze school en de meeste buurjongens 
ook. Meisjes, zoals mijn zus, gingen naar 
de Mariaschool. Heel gewoon. Discussies, 
zoals nu, dat een kind verder weg moet 
naar school, speelden niet. Mijn leer-
krachten waren in de 1e klas meester Ben 
Oudejans, in de 2e Alie Brinkkemper-
Zwarthoed, in de 3e uiteindelijk Mw. 
Hoens. In de 4e klas Ab Molenaar (van de 
60) en in de 5e  klas Meester Klaasens. In 
de 6e klas uiteraard Meester Zwarthoed 
(Doede). Het vertellen door Ab Molenaar 
zal niemand ooit vergeten. Meester Doede 
– hij was de bovenmeester – kon ook 
prachtig vertellen, o.a. over de oorlog. 
Meester Klaasens was een voetbalfan. 
Elke maandagmorgen kwam hij de klas in 
met minimaal een blauw oog of een kreu-
pel been. Geen Lionel Messie. Hij was een 
goede meester. Alie Doede spreek ik nog 
af en toe. Ze weet nog steeds hoe we ons 
gedroegen bij haar in de klas. Nou komt 
dat misschien ook omdat wij buren wa-
ren. Wij woonden tegenover de Familie 
Zwarthoed. Zij in de indrukwekkende bo-
venmeesterswoning aan de C.J. Conijn-
straat 24.  
Als leerling herinner ik mij vooral twee 
dingen. Meester Doede keek volgens mij 
niet of nauwelijks schriften na. Hij wist, 
omdat hij alle 200 kinderen kende, na-

tuurlijk heel goed hoe jij het had gedaan 
in de 1e t/m de 5e klas. De 6e klas was 
voor hem dan meestal geen verrassing. 
En hij kende de gezinnen. 

Op schoolreisje
We gingen in de 6e klas op schoolreisje. 
Geen meerdaagse trip, maar een dag via 
de bollenvelden naar de duinen. Een 
melkbus met ranja in het midden van de 
bus. En maar klotsen die ranja en lekker 
warm. Anna Paulowna werd bezocht om-
dat hij daar als schoolhoofd had gestaan. 
Zijn eerste vrouw Maria Vlaar heeft hij 
daar leren kennen. Voor het schoolreisje 
moest je een paar gulden betalen. Met 
dubbeltjes en stuivers werd dat door ie-
dereen bij elkaar gespaard. Het geld ging 
in zijn achterzak. Als het zover was, had 
iedereen betaald en klopte de kas!     
Na mijn schooltijd mocht ik de kachels 
bijhouden. Elke ochtend in de vroegte en 
ook ’s avonds en in het weekend. Er waren 
in totaal 7 kachels. Aanmaken met turf en 
petroleum en kolenscheppen. In het week-
end mochten de kachels niet blijven bran-
den. Dat was goedkoper. Als de kachels 
niet brandden, kon het in de school zo 
koud zijn als afgedrukt op de schoolplaten 
‘De walvischvangst’ van Cornelis Jetses. 
De platen hingen in bijna alle klassen. Het 
was vermoedelijk in de winter van 
1962/1963 dat er zoveel ijsbloemen in de 
ramen stonden, dat het buiten behaaglij-
ker was dan binnen.
Toch maar ongevraagd één van de ka-
chels laten branden. Een beetje warmte in 
de school waar alles bevroren was tot en 
met het water in de toiletten. Meester 
Doede had begrip voor dit meedenken.
Hij had in de gaten als mensen later han-
delaar, baas of werknemer werden.  Hij 
zei een keer met vooruitziende blik  dat de 
geleerden uit de klas wel eens de boek-
houder zouden kunnen worden van dege-
nen met handelsgeest die niet goed kon-
den ‘meekomen’.  Die groep hoeft ook niet 
te weten waar Ibiza, Gran Canaria of het 
Gardameer ligt. Zij nemen gewoon het 
vliegtuig. Meester Klaas Zwartoed 
(Doede) heeft eigenlijk een straat ver-
diend. Dat geldt ook voor meester Beu-
mer en meester Van Loon. Beiden  hebben 
vele jaren hun beste krachten gegeven  
aan de Sint Jozefschool.  Het koor van 
Beumer, nu de ‘Zangertjes van Volendam’ 
is in deze school ontstaan. Kilo’s kranten 
hebben mijn broer Sjef en zo gesjouwd 
voor het koor. Meester  Doede vond het 
allemaal goed.  Lange leve de Sint Jozef-
school. (Cees de Wit)

Cees de Wit zittend op een schoolbankje uit zijn jeugd (Foto: Rick Huygen).

De Jozefschool ‘de school van meester Doede’
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Lezing over ‘De Lutine’ in Edam
Werd Volendam eind negentiende eeuw rijk door het illegaal opvissen van 
goudstaven uit het wrak van de Lutine?  Martin Hendriksma geeft het 
antwoord op maandagavond 14 april tijdens een lezing in het Stadhuis van 
Edam, georganiseerd door boekhandel Markee.  
De Haarlemse schrijver en journalist publiceerde vorig najaar het onthul-
lende non-fictie boek Lutine, de spannendste Nederlandse goudjacht ooit. 
Het Britse fregat verging op 9 oktober 1799 bij Terschelling. Het was be-
laden met goud en zilver om de in crisis geraakte Hamburgse economie 
van de ondergang te redden. Hendriksma deed drie jaar onderzoek in 
Britse en Nederlandse archieven en sprak met nazaten van legale en ille-
gale goudbergers. Hij ontdekte tal van nieuwe feiten over de omvang van 
de lading, de mysterieuze ene overlevende van de ramp en de oorzaak van 
de stranding. En hij bezocht de plek in Volendam waar, volgens de overle-
vering, nog steeds een deel van de Lutineschat begraven zou liggen. De 
lezing wordt voorafgegaan door een ludieke scheepskwis waarmee voor 
zeebonken en/of historisch geïnteresseerden diverse prijzen zijn te win-
nen. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang: # 2,50. Reserveren via info@markee.nl  
De pers over Lutine, de spannendste goudjacht ooit: ‘Meeslepend en kleur-
rijk’ (De Telegraaf); ‘Meer dan de moeite waard’ (Haarlems Dagblad); 
‘Een goed gedocumenteerd jongensboek: vol norse zeebonken, politieke 
intriges en natuurlijk dat onweerstaanbare goud’ (VPRO Gids).

Jeanet Klouwer met haar zoontje Finn (de ‘Baby van de Maand’) en Esther Sanders 
met de Pampertaart van ‘Gerro & Esther’.

Finn Sier de ‘Baby van de Maand’
Uit de geboortekaartjes die in maart gedrukt zijn bij Drukkerij Nivo in de Van 
Baarstraat 42 werd dinsdag 1 april het kaartje getrokken van Finn Sier, die daar-
mee de ‘Baby van de Maand’ werd. Finn (Antonius Thomas) zag het levenslicht op 
10 maart om 17.02 uur, weegt 3520 gram en is 52 cm lang. 
Zijn ouders zijn Tom Sier en Jeanet Klouwer en zij wonen op de Hendric Averkam-
plaan 41. Door Bloembinderij Roses & More uit de Krokussenstraat werd voor de 
trotse moeder Jeanet een mooi boeket bloemen samengesteld. Uit handen van Esther 
Sanders van Parfumeriehuis ‘Gerro & Esther’ in De Stient, werd een rijkelijk met 
kadootjes gevulde Pampertaart overhandigd. Vanaf deze plaats nog onze hartelijke 
gelukwensen.

Lammetjesdagen 
op boerderij de 

StadsHoeve
Een prachtige manier om het voorjaar in 
te luiden, de lammetjesdagen op boerde-
rij de StadsHoeve! In de knusse hooistal 
dartelen vele lammetjes tussen de scha-
pen en natuurlijk mogen ze geaaid wor-
den! De melkkoeien wachten rustig af in 
de stal ernaast. Zij mogen, als het weer 
het toelaat, voor het eerst na de winter 
weer de wei  in en kijken daar enorm naar 
uit. Dansende koeien in de wei, een prach-
tig schouwspel om te zien. Aan de hand 
van een wandeling/speurtocht kan je zelf 
ook het land in wandelen en ervaren wat 
de dieren ook beleven in de wei. Terug op 
het erf kunnen de kinderen spelen in de 
hooiberg, ponyrijden en kun je heerlijk 
genieten van lekker eten en drinken in de 
nieuwe stalkeuken.
Wij vragen # 3,50 entree voor deze dag.
Zondag 13 april en maandag 21 april, 
Tweede Paasdag. Het hek gaat om 11.00 
uur open en sluit weer om 15.00 uur. Je 
hoeft je niet op te geven voor deze dag.
Albert en Angela Hoeve
Boerderij de StadsHoeve
Zunderdorpergouw 29
1027 At Amsterdam-Zunderdorp
www.stadshoeve.nl
www.facebook.nl/stadshoeve
stadshoeve@gmail.com

Een stok om mee te slaan
Veel verslaafden gaan al snel in de slacht-
offerrol om een excuus te vinden voor 
hun gebruik. ’n Ongelukkige jeugd, onge-
wenst, te weinig aandacht, een moeilijke 
relatie, zijn enkele voorbeelden van die 
excuses. Natuurlijk kan het zijn dat deze 
situaties er waren, maar dan nog is dit 
geen rechtvaardiging om drugs te gaan 
gebruiken. Dit is ook meestal niet de re-
den, maar wordt in het latere stadium van 
gebruik wel aangevoerd. En dan ook nog 
behoorlijk aangedikt of verdraaid, om 
boos te kunnen zijn en dus een excuus te 
hebben voor het gebruik.
Een stok om mee te slaan en dan vooral 
naar diegenen, die willen helpen en er ei-
genlijk onvoorwaardelijk voor ze zijn.
Ze zijn echter bang om in de spiegel te kij-
ken en daar te zien, dat ze de reden van 
gebruik bij zichzelf moeten zoeken. Zij 
hebben er zelf voor gekozen om te gaan 
gebruiken. De verslaving echter, is geen 
eigen keus. Dit is iets wat toeslaat door 
aanleg en/of jeugdig gebruik.
In de worsteling om clean te worden en 
blijven wordt de stok vaak weer ter hand 
genomen, om heftig om zich heen te slaan.
De zwakke plek van de ouders, weet ook 
de jonge gebruiker heel goed te vinden. 
Bij dreiging van controle via de tests kun-
nen ook zij heel hard schoppen en scher-
men met “geschaad vertrouwen”. En ou-
ders zijn vaak bang om die 
vertrouwensband met hun puber kwijt te 
raken. ’n Beetje wantrouwen is echter 
niet verkeerd. Als je het gevoel al hebt, 
dat er iets niet klopt, is dit reden te meer 
om te gaan controleren. Als ouders kun je 
echt afgaan op je “onderbuikgevoel”. Hoe 
sneller je kunt ingrijpen, des te groter de 
kans op voorkoming van verslaving.
Wilt U informatie over 
alcohol en drugs?
Lees van verder op onze website www.
moedigemoeders.nl  
Wilt u persoonlijk contact? Bel dan onze 
hulplijn  06-38379733 (bereikbaar van 10 
uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds).
Zoekt u naar steun, begrip en een luiste-
rend oor? Bezoek dan onze zelfhulpgroep 
in de Ark.
De avonden zijn anoniem en bestemd 
voor ouders, partners en overige verwan-
ten van gebruikers/verslaafden. U kunt 
hier ook terecht voor vragen over de 
drugstests.
Moedige Moeders verkoopt testen tegen 
inkoopprijs.
Info hoe en wat en waar 0638379733.
Ook zijn de testen verkrijgbaar bij Gerro 
en Esther in winkelcentrum De Stient.  
Vanavond, woensdag 9 april, hebben wij 
weer een bijeenkomst om 20.00 uur in De 
Ark en u bent van harte welkom.
Wat nog belangrijker is, voorkom deze 
problemen door u aan te melden voor de 
cursus Drugs Preventie. Voor info kunt u 
ook onze hulplijn bellen.

Wijziging winkeltijdenverordening
Tijdens de B&W-vergadering van dinsdag 25 maart heeft het college be-
sloten aan de Raad voor te stellen een nieuwe Winkeltijdenverordening 
vast te stellen. Hierin wordt geregeld dat de winkels op alle zondag en de 
in de Winkeltijdenwet aangegeven feestdagen geopend mogen zijn, con-
form het concept raadsvoorstel.

Giro 300 of bel 0800-1313 
www.onderzoekiseenhartzaak.nl

Steun wetenschappelijk onderzoek 
om dat te veranderen

1 op de 3 mensen sterft vroeg of laat aan een
hart- of vaatziekte

Centraal zichtverlies door laserpen. 

Permanente oogschade 
door laserpen

Er heerst een nieuwe rage onder de 
jeugd. Kattenkwaad uithalen met 
een laserpen. Jongeren van rond 
de 13 jaar oud, bewapend met een 
laserpen, schijnen dit lichtje huis-
kamers binnen om zo reacties uit te 
lokken bij medebuurtbewoners. 
Deze laserpennen, verkregen via het in-
ternet, zijn legaal, goedkoop en voor ie-
dereen verkrijgbaar. Op het eerste ge-
zicht lijkt deze bezigheid net zo onschuldig 
als belletje drukken. Helaas ben ik er op 
akelige wijze achter gekomen dat deze la-
ser ook in ogen geschenen wordt. Vorige 
week meldde zich een verontruste moe-
der bij mij in Basseleur Optiek. Haar zoon 
zag sinds het ‘spelen’ met de laserpen een 
wazige grijze vlek in zijn rechteroog. Na 
verder doorvragen vertelde hij dat de 
vlek precies centraal in zijn zicht zat. 
Na een uitgebreid oogonderzoek bleek dat 
er een groot litteken aanwezig was op zijn 
netvlies. Dit litteken kan niet genezen en 
hier is geen behandeling voor mogelijk. 
Dit betekent dat er permanente schade 
zal zijn aan zijn zicht. Voor de rest van 
zijn leven ziet hij met dit oog een grote 
centrale grijze vlek. Een lange gewen-
ningsperiode, verminderde oog-hand co-
ordinatie en een beperkte beroepskeuze 
is hiervan het resultaat.  
Helaas werd al snel duidelijk dat hij niet 
het enige kind is met deze klacht…. Dus 
ouders.. Pas op! 
LASERPENNEN ZIJN ZEER 
GEVAARLIJK!!
John Schilder
Optometrist
Basseleur Optiek Volendam
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